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Een bijzonder mens is van ons heengegaan

Verdrietig, maar omringd door warme herinneringen en dankbaarheid, nemen 
wij afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Wim Pijpers
Majoor b.d. bij de Koninklijke landmacht

Limburgse Jager van Verdienste

Lid in de orde van Oranje – Nassau

✩ Roermond, 29 april 1948     |     ✝ Melick, 31 juli 2025

echtgenoot van

Els Op de Ven

Roermond,	 Els

Vlodrop,	 Susanne en Pascal
	 Max en Gwen
	 Emma
	 Julia

Heythuysen,	 Mirjam en Etiën 
	 Mika

Correspondentieadres: Arlo 49, 6041 CK Roermond

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Wim op vrijdag  
8 augustus om 15.30 uur in het crematorium ‘Tussen de Bergen’, Kitskensdal 60 
te Roermond.

Uw mooie herinneringen en condoleances zijn van harte welkom voorafgaand 
aan de dienst of via het condoleanceregister op www.schurenuitvaartzorg.nl

Een bijzonder woord van dank aan Maison Molenbeecke 
en de huisartsenpraktijk te Melick .

Wim diende zijn land met trots en overtuiging. Als militair in hart en nieren 
bouwde hij een indrukwekkende carrière op bij de geneeskundige dienst van 
Defensie. Zijn werk bracht hem naar kazernes in binnen- en buitenland en op 

vredesmissies.

Naast zijn militaire plicht stond zijn leven in het teken van liefde en 
betrokkenheid. Hij was een liefdevolle echtgenoot van Els, een trotse (schoon)
vader van Susanne en Pascal en Mirjam en Etiën . Als opa genoot hij intens van 

zijn kleinkinderen Max, Mika, Emma en Julia, die hem altijd een lach op  
zijn gezicht bezorgden.

Wim was een man van cultuur, traditie en geschiedenis. Hij was medeoprichter 
en hoofdredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift en zette zich 
jarenlang in voor het schutterswezen. Verder had hij een passie voor 

genealogie en lokale historie.

Zijn leven was rijk aan verhalen, doorzettingsvermogen en toewijding. Het 
werd gekenmerkt door zijn liefde voor familie, zijn karakteristieke humor en zijn 

gevoel voor eer en traditie. We zullen hem missen.


